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Het leven van een zoon van God
door Arie van der Stoep

Je gelooft in Jezus. Dat geloof maakt je tot een kind van God, (1) ja, tot een zoon van God (2) (zie

de vorige ‘Echt leven’). Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe ziet het leven van een zoon van

God eruit?

Dat is moeilijk in een paar woorden te zeggen. Maar als je een zoon (een dochter) van God bent, dan is

God je Vader. Dan heb je een relatie met Hem of je groeit daarin. (3) En een relatie moet je

onderhouden. Dus als zoon van God neem je tijd om met Hem samen te zijn, om Hem lief te hebben

en te eren.

Vrede

Natuurlijk heb je dan de wens om te lijken op Jezus. (4) Want dan lijk je ook op je Vader. Dat kun je uit

jezelf niet bereiken. Maar God kan dat wel. Door je omgang met Hem, ga je veranderen. Dat doet zijn

enorme genade in je, zijn kracht. Hij brengt een proces in je op gang van genezing, reiniging,

verlossing en heiliging.

Ja, en dat heeft dan weer gevolgen voor je manier van leven, bijvoorbeeld voor de omgang met

mensen. Door Gods liefde in je. Je zult dan zelfs, net als Jezus, bereid zijn om terwille van die liefde te

lijden, (5) opdat mensen bijvoorbeeld behouden worden en het doel van hun leven bereiken. Je zult

ook niet willen dat jouw optreden hun in de weg staat om Jezus te leren kennen. Of dat er iets tussen

Hem en jou zal komen.

Net als Jezus zul je voortdurend afgestemd willen zijn op je Vader. (6) Zijn wil zal jouw wil zijn, zijn

verlangen jouw verlangen, zijn liefde jouw liefde. Daardoor zal er vrede over je zijn, (7) over je optreden,

over je spreken en denken.

In levenden lijve

En bij dat alles zul je leven uit het bewustzijn, dat je zonden zijn vergeven en dat je eeuwig leven hebt.

(8) Dat bewustzijn zal je zíjn bepalen. Het zal je vreugde geven en je keuzes beïnvloeden. Want je wilt

rein en heilig voor Hem leven. En je steunt daarbij op zijn goedheid en voorziening, op zijn trouw en

hulp. (9)

Jezus zal je leven zijn. En je zult naar Hem uitzien, om Hem in levenden lijve te ontmoeten en Hem te

zien van aangezicht tot aangezicht. (10)

Dat is het leven van een zoon van God. Dat is echt leven!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 3:1a.

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden, en wij zijn

het (ook).

(2) Galaten 3:26.



Want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

(3) Galaten 4:6.

En dat jullie zonen zijn (blijkt hieruit: - AvdS) - God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze

harten, die roept: Abba, Vader (Gods Geest maakt zelf dat je God als je Vader gaat zien en aanroepen -

AvdS).

(4) Romeinen 8:29a.

Want die Hij tevoren gekend heeft (= degenen van wie God vroeger al heeft gezien hoe ze een relatie

met Hem zouden hebben - AvdS), heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van

zijn Zoon (= ertoe bestemd om op Jezus te lijken - AvdS).

(5) 1 Petrus 3:14, 17-18a.

Al moesten jullie lijden om de gerechtigheid (= terwille van het volgen van Jezus en het doen van het

goede - AvdS), toch zijn jullie zalig.

Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook

Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij jullie tot

God zou brengen.

(6) Johannes 4:34.

Jezus zei tot hen: Mijn spijze is de wil te doen van degene, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te

volbrengen.

(7) Filippenzen 4:7.

En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten behoeden in

Christus Jezus.

(8) 1 Johannes 5:13.

Dit heb ik aan jullie geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat jullie zullen weten,

dat jullie eeuwig leven hebben.

(9) Filippenzen 4:19.

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

(10) 1 Korintiërs 13:12a.

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
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